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1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen? 
Mijn naam is Judith Kriele. Ik ben geboren in Hengelo (Overijssel) op 12 maart 1979. Sinds 
1999 ben ik samen met Chiel en sinds 2001 woon ik in Egmond aan Zee. Inmiddels zijn we 20 
jaar getrouwd en hebben 2 kinderen. 

2: Wat doe je in het dagelijks leven? 

In 2000 heb de opleiding tot bloemist gevolgd. Dat heb ik maar een half jaar volgehouden. 
Vooral omdat ik het zat was dat iedereen een wit boeket wilde. Terwijl er zo veel andere 
mooie kleuren bestaan! Na dat half jaar ben de Bruna gaan werken. En dat doe ik nog steeds. 
Ik heb een cursus boekverkoper van de toekomst gevolgd. Maar verder heb ik alles in de 
praktijk geleerd. Ik ben een echte probleemoplosser. Dat kan iets heel kleins zijn. Daar word 
ik blij van. Ik ben een echt wij-mens. Maar ook een echt ‘boekenmeisje’. 

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen? 
Voor ik dat uitleg, zal ik eerst vertellen wat er aan vooraf is gegaan. In onze vriendengroep 
hadden we het heel vaak over de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal in Egmond is 
gebeurd. Op een gegeven moment hoorden we dat vliegveld Bergen was verkocht. Toen 
dachten wij dat als wij willen voorkomen dat de geschiedenis hier verloren gaat, dan moeten 
wij actie ondernemen. We hebben vervolgens in 2014 de stichting opgericht, nog voordat het 
museum in beeld was. Tijdens al die gesprekken en momenten dat we bij elkaar zaten, zijn er 
heel wat flessen wijn doorheen gegaan! Dat speelde in 2012/2013. Mark en Martijn, Michiel 
en ik en Dirk (de vriendengroep) vormden het bestuur. Zo ben ik er dus min of meer toevallig 
in gerold. 

 

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum? 
Ik ben penningmeester. Ik verzorg de catering als de bunker open is en bijvoorbeeld bij de 
Bunkerdag. Daarnaast zijn wij op afspraak open voor scholen. Dat kunnen basisscholen zijn 
maar ook middelbare scholen. We geven rondleidingen. Dat doen we met drie of vier 
vrijwilligers. Het programma is precies zoals we dat ook hebben als we regulier open zijn. 
Vooraf vragen we aan de school wat de vragen zijn. Die kunnen we dan verwerken in de 
gesprekken. Het is voornamelijk voor de groepen 7/8 van de basisscholen. Kinderen kunnen 
heel goed een kwartier luisteren en zijn serieus geïnteresseerd. En ze hebben ook hele goede 
vragen. We betrekken ze ook heel erg in hun eigen belevingswereld. 
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5: Heb je nog andere hobby’s? 
Boeken luisteren, vooral veel contact met vrienden. Het bourgondische leven zoals eten en 
drinken: heerlijk. 

6: Hou je nog wel tijd over?  
Er is niet zo veel tijd over. Mijn kinderen zijn nu wat groter. En wordt het dus iets makkelijker 
om bijvoorbeeld naar het theater te gaan of zo. Maar in de beginjaren moesten de kinderen 
ook mee. Soms tegen wil en dank, maar ze hadden wat dat betreft geen keus.  

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog? 
Nee, ik ben geen zoeker. 

8: Wat is je grootste vondst?  
Ik ben nog nooit met iemand mee geweest om te zoeken. Ik heb wel meegezocht naar het 
museum. We hadden er geen voorstelling van, maar op een gegeven moment kwam er een 
trap onder het zand tevoorschijn. 
 

9: Welk advies wil je de lezers meegeven? 
Vrede is een werkwoord. Dus we moet er met z’n allen voor zorgen dat we blijven praten 
over de oorlog. Verhalen levend houden zodat je onthoudt dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
Ofwel je moet blijven werken aan de vrede. 
 

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje 
zetten?  
Dirk Sander wil ik graag de volgende keer in het zonnetje zetten. Ik ben heel benieuwd hoe 
hij dit ervaart. 

 
 
 

 
 


